
DAAR WORDT EEN NIEUWE TOEKOMST GEBOREN 

______________________________________ 

KERSTBEZINNING  

 

 

WELKOM EN OPENINGSGEBED  

 

Buiten koud; binnen warmte zoeken. 

Buiten donker; binnen kaarslicht aansteken. 
Buiten gaat het tekeer; binnen rijpt bezinning en verzet. 

Wij blijven dromen van rechtvaardigheid en solidariteit. 
Wij vragen: 

dat onze idealen mogen werkelijkheid worden. 
Dat er nieuwe toekomst wordt geboren. 

 

Ze vluchten; zijn met velen. 

Ze hongeren; zijn niet te tellen. 
Ze dorsten; geen idee hoevelen. 

Ze dromen een dak boven het hoofd 

een korst brood, een beker water. 
Wij roepen: 

dat hun noden en verlangens mogen vervuld worden. 
Dat er nieuwe toekomst wordt geboren. 

 
Ze staan alleen; voelen zich eenzaam. 

Ze zijn gekwetst; hun littekens schrijnen. 
Ze hebben pijn; er is geen uitzicht. 

Ze zien uit naar een toegestoken hand; 
naar licht en innerlijke vrede. 

Wij bidden: dat zij Zin en Houvast mogen vinden.  
Dat er nieuwe toekomst wordt geboren. 

 

 

BEZINNINGSMUZIEK: MOZART. CLARINET CONCERTO 

 
ZO WORDT TOEKOMST VERMOORD 

 

Evangelielezing: Matteüs 2, 16-18 

 

Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij 

verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs 
had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle 

jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling 
wat gezegd is door de profeet Jeremia: ‘Er klonk een stem in Rama, luid 

wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden 
getroost, want ze zijn er niet meer’. 

 
 



GEDICHT 

 

Vanwege 

 

‘En het geschiedde in die dagen 
dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus…’ 

Je las het ons strak en plechtig voor. 
 

Weg moesten ze uit hun huizen 
dagreizen ver om ergens geteld. 

Waarom? Vanwege. Dat woord kende ik niet. 
 

Maar wel dat het bevel ook hier 
kon gelden, aan deze feestelijke dis 

en wij vertrekken moesten, plotseling. 
 

Om geteld of erger. Het kind, de kribbe 
de wijzen uit het Oosten vielen in het niet. 

 

Ik keek naar buiten. Nergens scheen de ster. 
Je stem leek ver, je las de oude woorden. 

En ik vreesde met grote vreze. Vanwege. 
 

J. Bernlef 
 

 

LIED: STEF BOS. HIER VERTROK DE TREIN 

 

 



DAAR WORDT NIEUWE TOEKOMST GEBOREN  

 
Je bent jong 

en je staat oog in oog  

met de harde wereld 
dat is: 

gewoon geen job 
of een job zonder arbeidsnormen, 

zonder rechten. 
 

Je bent jong en vrouw 
en je staat oog in oog  

met de harde wereld 
dat is:  

niet kunnen lezen en schrijven 
sociaal onbeschermd werken 

nog meer ondergeschikt en onderbetaald. 
Maar zie 

hier en daar 

in die jungle: 
mensen die een open plek kappen. 

Daar wordt een nieuwe toekomst geboren. 
Jongeren die zich verenigen, 

jongeren die worden opgeleid, 
jongeren die werk krijgen. 

 
Kom 

laten we die toekomst meemaken, 
geen mensenlevens meer laten verloren gaan. 

Wij ondersteunen onze partners 
en zij leren ons zien, oordelen en handelen: 

de wereld is een jungle 
er worden mensen en bewegingen gevraagd 

die een open plek kappen. 

Daar wordt een nieuwe toekomst geboren. 
 

( Bezinningstekst bij de campagne van Wereldsolidariteit 2006 ) 

 

 



VOORBEDEN  

 

Huishouden vraagt energie. Armoede uitsluiten.  

Dat er licht mag schijnen 
voor wie gekwetst zijn in hun waarde, 

geraakt in hun eergevoel, 
beschaamd in hun vertrouwen. 

Dat wij geen littekens toevoegen 
maar betrouwbare mensen voor hen zijn. 

Laten we een moment bezinnen of bidden in de stilte van ons eigen hart 

Dat er licht mag schijnen  
voor alle leven dat ons ontglipt, 

door uitsluiting, door eenzaamheid, 

door ziekte en dood, 

omdat het geen kansen kreeg 
of alle perspectief verloor. 

Laten we een moment bezinnen of bidden in de stilte van ons eigen hart 

Dat er licht mag schijnen  

voor wie het te kwaad kregen 

met het donker, 
voor wie geen energie meer over heeft, 

wie op de pechstrook staat van deze maatschappij, 
aan de zelfkant van onze vooruitgang. 

 
Laten we een moment bezinnen of bidden in de stilte van ons eigen hart 

Dat er licht mag schijnen  

voor wie gekleineerd worden 
door de kansarmoede, 

behekst door de allesbeheersende vraag 

naar leven en overleven: 
dat wij hun moeilijke bestaan willen delen. 

 
Laten we een moment bezinnen of bidden in de stilte van ons eigen hart 

 

 



Dat er licht mag schijnen  

voor wie hulp bieden en terzijde staan, 
voor wie het een kostbare missie is 

kansen te blijven zien in mensen, 

ook als zij afgeschreven heten: 
dat zij in hun geloof in mensen 

en in het leven niet opgeven. 

Laten we een moment bezinnen of bidden in de stilte van ons eigen hart 

Dat er licht mag schijnen  

voor elkaar en onszelf: 
dat wij instrument en hefboom blijven zijn 

van toegewijde aandacht, 
van recht en ontferming. 

Dat het licht van het evangelie 
mag blijven schijnen over mens en samenleving, 

over onze sociale beweging. 

Laten we een moment bezinnen of bidden in de stilte van ons eigen hart 

 



ZEGENWENS 

 
Dat jij gezegend mag worden  

met aandacht en attenties  

in je dagelijkse leven. 
 

Dat jij gezegend mag worden 
met aansporing tot blijvend geloof  

in sociale gerechtigheid en vrede, 
met bemoediging en waardering van je inzet. 

 
Dat jij gezegend mag worden   

met oproep om nu en dan afstand en tijd te nemen  
om het geheel te zien, 

met uitnodiging tot zorg voor open en vlotte communicatie,  
met het vermogen tot samenwerking en samenhorigheid 

over verschillen en weerstanden heen. 
 

Dat jij gezegend mag worden met fijngevoeligheid 

om aanwezig te zijn bij hen  
die dezer dagen je nabijheid hard nodig hebben. 

Dat jij medemensen kan oprichten  
met woorden en gebaren van ‘grensverleggende liefde’,  

liefde die mensen draagt en verdraagt 
doorheen alles.   

 

 

LIED: U2 ONE 

 
 
 


