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Tweemaal per dag kleurt U, God, de hemel vol schoonheid: 
de heldere stralen van de zon in de morgen, 
de gouden en rode in de avond. 
Die pracht kan geen mens voortbregen.  
Dit is het land van overvloed: brede stromen 
vol voedsel van allerlei soort, hoge palmen, 
struiken rijk behangen met koffie en thee. 
Hoe weinig sta ik hier bij stil! 
Hoe zelden vind ik een woord van dank. 
Als een geweldige vader en moeder 
bekommert u zich om mij. 
Als ik al uw weldaden zou willen tellen,  
ze zouden talrijk zijn als de bladeren van een woudreus. 
Uw liefde kent geen grenzen, zij is altijd aanwezig 
zoals de wolken aan de hemel. 
Laat mij met vreugde genieten van het leven op aarde, 
laat mij anderen deelgenoot maken  
van uw schoonheid en overvloed. 
 


