
Gij. 

 

Gij  

hebt het bij monde van uw profeten 

ons voldoende laten horen, 

met waarschuwingen. 

 

Pas op met de eigen vrijheid. 

Pas op voor onverbondenheid. 

Pas op voor de mateloosheid van behoefte en verlangen. 

 

Gij  

hebt als een Stem aan ons gehoorbeen 

het ons voldoende toegefluisterd, 

met aanmoedigingen. 

 

Kies eerst voor gerechtigheid: de vruchten van de aarde zijn voor allen. 

Leef zorgzaam voor medemens en aarde.  

Tem eigen behoefte en verlangen, bewaak de samenhorigheid. 

 

Maar zie, 

de welvarende mens vergeet de medemens in honger, 

de rijke geniet terwijl de arme kreunt, 

de vrije mens reist wereldwijd terwijl de onvrije mens wroet in de mijn. 

 

Gij 

die ons aanstoot tot nieuw samenleven, 

blijf ons wakker schudden, 

roep ons tot ommekeer, 

blijf op onze deur kloppen. 

Opdat wij er eindelijk ernstig werk van maken 

gerechtigheid voor heel de aarde, 

verbondenheid van allen met allen, 

gelijkaardigheid voor iedereen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


