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bijna twintig jaar geleden geschreven in Wereldwijdbrevier 2
Uw rijk kome in Bangladesh

Onze Vader die in de hemel is en onze Vader op aarde,
Vader in ons land van Bangaladesh.

Uw naam worde geheiligd.

Wees gezegend, niet alleen onder de christenen,

ook onder moslims en booeddhisten, hindoes en al wie maar gelooft.

Allen dragen tekenen van U, ook de heerlijkheden van ons land;

zijn rivieren, wouden, rijstvelden en theetuinen en zijn mensen zijn prachtig in Uw ogen.
Uw rijk kome, onzichtbaar in de hemel, zichtbaar in Uw volk,

een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.

Een rijk dat nog zelden is gezien in Bangaldesh,

waar nog maar weinig mensen Uw koningschap kennen

en nog minder Uw liefde, vrede en gerechtigheid beleven.

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Uw wil kan niet worden genegeerd, maar hangt toch af van onze instemming.
Hoe meten we de waarde van het evangelie

- wanneer zij die geen land bezitten onderbetaald worden?

Wanneer rijke grootgrondbezitters over de inkomsten beslissen?

wanneer boeren hun land wordt afgenomen?

Wanneer vrouwen als beesten worden behandeld?

Wanneer schaarste en hongersnood het land opjagen?

Geef ons heden ons dagelijks brood. Rijst is ons dagelijks brood in Bangaladesh.
Maar vandaag, ja iedere dag, is er nooit genoeg van.

Geef ons het voedsel dat wij nodig hebben om te blijven leven.

Onze dagelijkse portie rijst en het voedsel van Uw woord,

dat ons staande houdt in alle moeilijkheden:

- natuurrampen en rampen door mensenhand veroorzaakt;

- woeker en gemene handelsprakrijken;

- een politiek vol eigenbelang; onderdrukking omwille van Uw rijk.

Vergeef ons onze schulden. Heer,

wij hebben zelf Uw oordeel afgeroepen over ons,

omdat ook wij medeschuldig zijn aan de gebreken van ons land:
onze blinde verwaarlozing van de armen in ons midden;

onze stilzwijgende instemming met het onrecht;

onze uitbuiting van de zwakkeren onder ons;

onze aandacht voor alleen de leden van onze eigen groep.

Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
Heer, men doet ons pijn omdat we christen-zijn.
Wij zijn vreemdelingen in ons eigen land.



Maar we denken aan Uw liefde en barmhartigheid voor allen,
aan Uw zorg voor uitgestoten en verloren schapen.

Wij doen een beroep op U, wanneer wij onszelf verplichten
te vergeven, zoals U ons vergeeft.

Leid ons niet in bekoring, Heer,

wij worden bijna overstelpt door de beproevingen

en het leed van ons geliefde land.

Beproef ons niet boven onze krachten,

en lever ons niet over aan duisternis en onbezonnenheid.

Maar verlos ons van het kwade.

Heer, wij kijken naar U op als onze redder,

die ons bevrijdt uit iedere verslaving:

verslaving aan onze zelfzuchtige en zondige aard;

verslaving aan een systeem dat armen uitbuit;

verslaving aan een mentaliteit die geen verandering verdraagt;
verslaving aan onze onverschilligheid voor reddingsacties.
Van al deze kwalen, verlos ons, Heer,

en leid ons naar de heerlijkheid van Uw rijk.
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