
Groot dankgebed voor Mariaviering 
 
 
God van het Verbond met mensen, 
ook vandaag wagen wij ons aan een lied 
van dankbaarheid om de grote dingen 
die Gij aan kleine mensen doet. 
Door U komt het dat kleinen moedig en vrijuit 
durven spreken tegen verdrukkers en heersers. 
 
Langzaam maar zeker, God, komt uw tijd : alle wegen omgeleid. 
Waarden staan op hun kop : wie de eerste wil zijn raakt achterop, 
de arme raakt vooraan en geeft de toon aan. 
Goden van geld, macht en geweld worden door U ondergraaft en 
vernietigt. 
Voor wie het leven dient, bent U een God van eeuwigheid. 
 
Aan dit lied van kleinen heeft Maria zich gewaagd.  
Tegen de meest kwetsbaren en weerlozen heeft zij JA gezegd.  
Zij verwees niet naar zichzelf maar naar U,  haar God,  
en naar Hem die U gezonden hebt om het kleine groot te maken :  
Jezus van Nazaret,  haar geliefde Zoon.  
 
Om Hem en zijn nooit te vergeten boodschap zeggen wij U dank  
en wij zingen U deze woorden toe : Heilig,  heilig,  heilig… 
 

…Woorden van het laatste avondmaal… 
 
 
Wonderlijk hoe dat oude gebaar van enkel wat brood  
en een beker met wijn, een samenvatting is van Jezus’ leven. 
Wij willen zijn Naam niet vergeten. 
Alles wat Hij gezegd en gedaan heeft, willen wij in herinnering 
brengen en in dat spoor de weg van Leven gaan. 
Laat zijn Geest dan niet wijken, God, uit ons midden hier, 
maar zich vastzetten in ons hele wezen, in ons doen en ons laten. 



Ja,  God,  beziel ons dan met Jezus’ Geest.  
Laat ons blijven breken en delen,  zijn wat niet kan,  
doen wat ondenkbaar is,  
opdat uw Rijk mag komen en uw Wil mag gebeuren.  
Geef dat wij gelukkig zijn om iedereen die wij ontmoeten,  
dat wij niemand kwetsen,  uitsluiten of kleineren.  
Geef dat wij opkomen voor de zwakkeren en kleinen in ons 
midden.  
Dan worden onze verenigingen groepen waar het goed is om leven.  
 
Wij willen dat doen in verbondenheid met de bisschop van Rome, 
paus Benedictus, verbonden met onze bisschop Luc en met alle 
mensen die medeverantwoordelijkheid dragen in onze kerk, 
verbonden met alle mensen  
die in U geloven waar ook ter wereld. 
Help ons in ons werk om de wereld en de mensen gelukkiger en blijer 
te maken… 
 
 
 
 
 
Slotgebed  
 
Wees gegroet Maria, vol van genade. 
De Heer is met u. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
en gezegend is de vrucht van uw schoot. 
Wees gegroet, Gods woonplaats onder de mensen. 
Wees gegroet die Jezus hebt gedragen in uw schoot. 
Dat wij Hem dragen in ons hart, 
onze harten vruchtbaar maken voor Hem. 
Wij vragen het voor vandaag en al de dagen van ons leven. 
Amen. 


