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Muziek voor de viering 
 
Welkom door secretaris Frank Jansen 
 
Openingswoord  
 
Kleine lichtritus 
 
Nu het kouder wordt  
en het licht verzwakt,  
bidden wij  
dat wij warmte geven  
en warmte ontvangen  
en dat ons nooit mag ontbreken  
het licht van vriendschap en liefde  
waarin wij elkaar herkennen. 
 
We steken 13 kaarsjes aan, 
één kaarsje voor ieder van wie we het voorbije jaar afscheid namen… 
 
 

 

 
 
 
 
 



Lied 

 
 
Overwegingen bij afscheid nemen 
 
 
 
Gedicht 
 
Zie me, zoek me, vind me. 
Draag me in je kleren,  
waar je ook gaat. 
Spreek over die dagen  
toen we nog  
adem te koop hadden  
en onze gedachten vrolijk  
als vlinders van morgen naar avond. 
Ook al moest ik gaan,  
laat dit het laatste zijn,  
dat je mij zou begraven. 
Of zwijgen als dood. 
Liever wil ik  
lachend en wuivend  
ergens blijven bestaan. 
En daarom, noem me. 
Haal me erbij  
in grote en kleine verhalen. 
Hou me springlevend  
in beeld en in woord. 
Laat iemand het doen  
en gehoord worden. 
Zo leef ik voort. 
 
Kris Gelaude  
 
 
 
 
 



De Steen 
 
Ik heb een steen verlegd,  
in een rivier op aarde.  
Het water gaat er anders dan voorheen. 
De stroom van een rivier, hou je niet tegen  
het water vindt er altijd een weg omheen. 
Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen,  
neemt de rivier m’n kiezel met zich mee. 
Om hem, dan glad, en rond gesleten,  
te laten rusten in de luwte van de zee. 
 
Ik heb een steen verlegd,  
in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen,  
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 
 
Bram Vermeulen 
 
 

 
 
 

Lied 



Namen noemen  -  instrumentale muziek 
 
 
Met liefde en respect noemen we de naam van… 
 
 
Ludo Ghys,  
gepensioneerd personeelslid CM Mechelen, overleden op 16 november 2015 
 
Jan Demulder,  
gepensioneerd personeelslid CM Mechelen, overleden op 11 december 2015 
 
Louis Van Steenbergen,  
gepensioneerd personeelslid ACV Kempen, overleden op 8 januari 2016 
 
Marcel Van Mol,  
gepensioneerd personeelslid ACV Rupelstreek, overleden op 9 maart 2016 
 
Staf Wijnen,  
gepensioneerd personeelslid CM Turnhout, overleden op 16 april 2016 
  
Rob Van Dooren,  
gepensioneerd personeelslid CM Turnhout, overleden op 23 april 2016 
 
Jos Moris,  
gepensioneerd personeelslid ACV Mechelen (GAD), overleden op 3 mei 2016 
 
Oscar Meuleman,  
gepensioneerd personeelslid CM Mechelen, overleden op 3 juni 2016 
 
Petra Lievens,  
personeelslid Pasar Antwerpen, oud personeelslid kwb provincie Antwerpen 
overleden op 19 juni 2016 
 
Flip De Clerck,  
gepensioneerd personeelslid ACW-Kempen, overleden op 26 juli 2016 
 
Paul Van de Zande,  
gepensioneerd personeelslid ACV Mechelen, overleden op 4 augustus 2016 
  
Raymond Verhaegen,  
gepensioneerd personeelslid CM Turnhout, overleden op 7 augustus 2016 
 
Ingmar De Ridder,  
personeelslid CM regio Mechelen-Turnhout, overleden op 1 september 2016 



Evangelie volgens Mattheüs 5,13-16:  
‘Zout van de aarde – Licht van de wereld’ 
 
Korte duiding 

 
Lied 
 
We willen bidden… 
 
Als er bitterheid is om al het onrecht dat jou werd aangedaan,  
moge in jouw hart dan zachtheid komen en de wil om recht te doen. 
Als er kwaadheid in je is om alles wat je moest ondergaan,  
moge in jouw hart dan mildheid groeien en de wil om goed te doen… 
Laat ons zingend bidden. 
 
Ubi caritas et amor,  
Ubi caritas, Deus ibi est 
 
Als er haatgevoelens zijn om wat werd stukgemaakt,  
moge liefde dan je wonden helen en je pijn verzachten. 
Als er angst is om het kwaad dat nooit leek op te houden,  
moge er dan vrede en rust in je komen en ruimte om te leven… 
Laat ons zingend bidden. 
 
Ubi caritas et amor,  
Ubi caritas, Deus ibi est 
 
Als er wanhoop in je is omwille van een diepe kwetsuur,  
moge er dan hoop groeien in je hart nu de toekomst er anders uitziet. 
Als er onbegrip is voor het handelen van deze of gene mens,  
moge barmhartigheid dan jouw hart en geest verruimen… 
Laat ons zingend bidden. 
 
 



Ubi caritas et amor,  
Ubi caritas, Deus ibi est 
 
Als er vele waaroms blijven waarop geen antwoord komt,  
moge jou dan wijsheid gegeven worden  
om het verleden een plek te geven en verder te gaan… 
Laat ons zingend bidden. 
 
Ubi caritas et amor,  
Ubi caritas, Deus ibi est 

 
Onze Vader 
 
Vredeswens 
 
Na afscheid moet een mens zoeken naar een nieuwe levensbalans,  
maar innerlijke vrede kan je niet afdwingen, je ontvangt ze,  
op een bepaald moment voel je: ze is daar. 
 
Aan u, God, vragen wij :  
laat ons uw vrede voelen als armen om ons heen. 
Wees kracht die ons doet opstaan en verdergaan. 
 
Geven wij nu met een handdruk  
ons medeleven, onze verbondenheid en vrede door. 
 
 

Als de golven van de zee 
 
Soms overvalt mij dat waarom. 
Het valt als een strik om mij heen. 
Ik kom er niet uit. 
Het waarom verstikt me haast, sluit me af,  
trekt me naar beneden, maakt me razend. 
Niemand die het waarom kan geven. 
Geen mens… geen God. 
Elk ‘daarom’ sluit me verder af. 



In mijn waarom ben ik alleen. 
Langzaamaan drijft de bui over. 
Het waarom verliest zijn greep over mij. 
Een daarom is er niet gekomen, maar wel: 
‘hoe nu verder?’ 
‘wie ben ik nu?’ 
‘hoe ga ik door?’ 
Mijn waarom verandert in een waartoe. 
 
 
Stap voor stap  
vind ik mijn weg verder  
met mijn verlies en met mijn kansen. 
Niet berusting is mijn antwoord, 
maar aanvaarding:  
een nieuwe weg aanvaarden  
en zo mijn nieuwe bestemming vinden. 
 
Een lotgenote 
 
 
 

 

 



Slotgebed 
 
God van leven,  
wij brachten onze overledenen in onze kring:  
onzichtbaar, maar heel voelbaar is hun gemis. 
Dat maakt ons kleiner dan ons hart  
en de nachten langer dan de slaap. 
In ons midden brandden we een licht voor wie we missen,  
hij of zij is nog vaak in onze gedachten. 
Spreken over haar of hem geeft ons troost. 
 
Ons samenzijn en ons delen van herinneringen:  
het doet goed en geeft wat licht in onze duisternis. 
Ons luisteren, onze aandacht voor elkaar,  
is als een zachte hand op onze schouder. 
Daarom vragen we u, God,  
leg ook uw zachte en eeuwige hand  
op de schouder van ieder van ons. 
Amen. 
 
 

SlotLied 
Met dank aan sopraan Sandra Paelinck en organiste 

 
 

Zoals de dag  
uit de nacht treedt  

treedt het leven  
uit de dood  
er is liefde  

die niet sterft. 
 

Toon Hermans 
 


